
Spreuken speciaal 
 
De verschillende typen vrouwen in het Boek Spreuken: 

 
A: ‘Beter alleen op de hoek van een dak …’ – vrouwen die afschrikken: 

 De vreemde vrouw (2:16; 7:5; 22:14) 

 De slechte vrouw (6:24) 

 De hoer (6:26) 

 De mooie vrouw zonder inzicht (11:22) 

 De twistzieke vrouw (21:9, 19; 25:24; 27:15) 

 De overspelige vrouw (30:20) 

 De gehate vrouw (30:23) 
 
B: ‘De kroon van haar man …’ – aantrekkelijke vrouwen: 

 De vrouw van je jeugd (5:18) 

 De bevallige vrouw (11:16) 

 De wakkere (deugdelijke) vrouw (12:4; 31:10) 

 De vrouw die de HEERE vreest (31:30) 
 

De vreze des HEEREN 
 
“‘De vreze des HEEREN’ is het sleutelwoord van dit boek. Ze is het 
begin van de kennis (1:7) en wijsheid (9:10; 15:33). Ze betekent het 
haten van het kwaad (8:13; 16:6), en ze is een bron van leven (14:27; 
19:23). 
Vergelijk bovendien de volgende teksten: 1:29; 2:5; 3:7; 10:27; 14:2, 26; 
15:16; 22:4; 23:17; 24:21; 31:30’ (uit: A. Remmers: Das Alte Testament 
im Überblick). 

 
 
 
‘De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid.  
Allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht’. 

      (Ps. 111:10) 
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