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In memoriam br. Gerrit Fidder

Nadat we het onderstaande gedicht hadden geplaatst, ontvingen we het bericht dat broeder
G. Fidder op 17 februari 1999 in zijn Heer en Heiland is ontslapen.

Graag willen we op deze plaats onze dankbaarheid jegens onze geliefde Heer uitspreken
voor de vele gedichten die als vanzelf uit de pen van broeder Fidder mochten vloeien.
Daarvan is een groot aantal reeds vanaf de eerste jaargangen in 'Uit het Woord der
Waarheid' geplaatst, tot bemoediging van vele lezers.

Heel vaak sprak onze broeder in zijn gedichten over de heerlijke, blijde hoop van de
Gemeente: de spoedige komst van de Heer Jezus. Veel andere gedichten roepen de lezers op
om in de tijd véoér die komst te leven in dankbare toewijding aan de Heer Jezus en om steeds
het Woord van God in getrouwheid vast te houden.

Onze broeder mag nu ongestoord Hem zien over Wie hij zo graag sprak, 66k in zijn
gedichten, en naar Wie zijn hart zozeer verlangde.

'Werp al uw bekommernis op Hem'

Werp al uw zorgen op de Heer.

Kniel telkens biddend voor Hem neer
en leg Hem al uw noden voor.

U vindt bij Hem altijd gehoor.

Werp uw bekommernis op Hem.
Verhef vertrouwend hart en stem
naar Boven, waar uw Heiland woont,
Die aan Gods rechterzijde troont.

Hij zorgt voor u! Dat is gewis,
omdat Hij de Getrouwe is,
Die altijd handelt naar Zijn Woord.
Welzalig wie Hem toebehoort!
G. Fidder.



