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Waarom mogen wij onszelf niet versieren? 
 
Omdat het in volkomen tegenstelling zou zijn met de genadetijd waarin wij le-
ven. Het karakter daarvan is dat wij met Christus gestorven zijn. Het zou dus in 
volslagen strijd zijn met het karakter van deze bedeling, als wij ons versierden 
met de dingen naar het vlees en de wereld, waaraan wij als het goed is juist wil-
len laten zien dat wij gestorven zijn. 
 
In de tweede plaats moeten wij ons er aan herinneren dat wij geplaatst zijn in 
het midden van een zuchtende schepping; en meer dan dat: in het midden van 
een geruïneerde Gemeente. Zouden deze versierselen, die passend zijn voor 
het huis van vreugde en het huis van de Bruid, gepast zijn voor zo’n zwakke, 
treurige toestand? Kon Jeremia zichzelf versieren met de versierselen van de 
wereld, als hij inging in de geruïneerde vervallen toestand van Jeruzalem? Nee! 
Hij wenste dat zijn hoofd was als water, en zijn ogen als fonteinen van tranen. 
Zo had hij dus geen enkele neiging deze versierselen te nemen (Jer. 9:1). 
 
In de derde plaats: de nood en ellende in onze tijd moet ons er brengen afstand 
te doen van al onze onnodige versierselen om te voorzien in noden van ande-
ren – van de Gemeente en van hen die de Heer nog niet kennen! 
 
Tenslotte: de Heer Jezus nam de plaats in van eenvoud en nederigheid in deze 
wereld. Dat is voldoende om te beseffen dat dit ook het enige juiste pad voor 
ons is. 
 

The Girdle of Truth, 1864 


