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Heb geloof in God 
 
 
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God … Daarom zeg Ik u: alles wat u 
biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. 
Markus 11:22,24 
 
Houdt vast aan Gods trouw! 
 
In de bovenstaande tekst zei de Heer Jezus verder nog: ‘Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen 
deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn 
hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt’. 
Zullen wij in onze gebeden ooit op zo’n terrein van het geloof komen? 
 
Hudson Taylor, de bekende zendeling in China, merkte bij vers 22 op: ‘Heb geloof in God’ zou 
je ook met ‘Houdt vast aan Gods trouw’ kunnen vertalen. Zolang we op Gods trouw 
vertrouwen, kunnen we niet fout gaan. 
 
Het geloof kijkt niet naar de moeilijkheden. Het kijkt ook niet naar zichzelf of naar een 
persoon die geloof heeft. Het kijkt naar God. Echt vertrouwen interesseert zich alleen voor 
God, spreekt over Hem, prijst Hem en verblijdt zich over Zijn wonderbaarlijke heerlijkheden. 
Iemands sterkte in het geloof hangt altijd samen met zijn kennis van God en Zijn kostbare 
Woord. Hij kent Hem zo goed, dat hij op dat wat hij weet volledig kan vertrouwen. Hij 
vertrouwt en gehoorzaamt. De gebeden van zo’n persoon worden verhoord. Hebben we in 
het elfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief geen indrukwekkende beschrijving van de 
geloofshelden van het Oude Testament? Van Mozes wordt gezegd: ‘Hij bleef standvastig, als 
zag hij de Onzichtbare’ (vers 27). Wat een getuigenis! 


