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De ‘wraak’ van het Evangelie 
 
Albanië was lange tijd een helemaal marxistisch land. Maar ook daar kwam een 
verandering van regering. Nu werd het mogelijk om het evangelie van Jezus 
Christus te verspreiden.  Daar nam ook een ijverige jonge vrouw aan deel. Ze 
was een wonder van Gods genade en liefde. Haar vader behoorde tot de 
wreedste mensen van het oude regime. Honderden mensen, in het bijzonder 
Christenen, had hij de dood ingejaagd.  
 
Voordat hij stierf, zei deze man tegen zijn dochter: ‘Mijn leven is ten einde. Ik 
wil je nog een ding zeggen: de Christenen hebben toch gelijk. Hoewel ik hen 
altijd vervolgd en geslagen heb, staan zij toch aan de kant van de waarheid. Ik 
smeek je: wordt Christen’. Of deze bekentenis hem nog tot het persoonlijke 
geloof in Jezus Christus heeft gevoerd, weten we niet.  
 
In ieder geval bleef het getuigenis van zijn slachtoffers uiteindelijk niet zonder 
gevolg. Zonder twijfel hebben veel van deze vervolgden voor hun vervolger 
gebeden, zoals de Heer Jezus het Zijn discipelen op het hart gelegd heeft. En 
deze gebeden werden verhoord, zodat de dochter van zo’n man een 
toegewijde discipel van de Heer Jezus werd, die met volledige toewijding 
meehielp om het evangelie in haar land te verspreiden. De boodschap van 
Jezus Christus, Die voor zondige mensen aan het kruis is gestorven, is 
inderdaad de waarheid.  
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