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Golgotha 
 
Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan 
de tegenwoordige slechte wereld. 
Galaten 1:4 
 
2000 jaar geleden werd Jezus Christus aan een kruis ter dood gebracht. Zijn landgenoten 
wilden Hem kwijt en de Romeinse stadhouder liet zich meeslepen om Hem tot de kruisdood 
te veroordelen. Maar toen de Heer Jezus lijdend aan het kruis hing, werd het midden op de 
dag stikdonker, drie uur lang.  
 
Wat gebeurde daar? Ons vers geeft het antwoord: Hij gaf Zichzelf voor onze zonden. Wat 
betekent dat? God eist voor onze zonden, d.w.z. voor al het verkeerde in ons leven, een 
eerlijke straf. En deze straf droeg Jezus Christus aan het kruis voor iedereen die zijn schuld 
inziet en in Hem gelooft. 
 
Wat is het wonderlijk dat Iemand bereid was, voor andermans schuld plaatsvervangend 
Gods straf te dragen. Hij deed het uit liefde voor ons. Toen het weer licht werd, kon de Heer 
Jezus roepen: ‘Het is volbracht!’ Niets bleef meer over, de straf was doorstaan, de zonde 
verzoend! Aan Gods eerlijke eis is beantwoord.  
 
Maar nu worden wij aangespoord. God gebied alle mensen berouw te hebben, maar Hij legt 
Zijn redding aan niemand op. Hij rekent haar ook niet gewoon aan alle mensen toe. Zijn we 
bereid om onze zonden toe te geven? Zijn we bereid, Zijn verlossingswerk te waarderen? 
 
Dit is de enige mogelijkheid om aan de komende straf te ontkomen, die iedereen treft die 
sterft zonder met God verzoend te zijn. Deze stap is eigenlijk heel eenvoudig: we bekennen 
God onze schuld en bedanken Jezus Christus, dat Hij voor ons persoonlijk aan het kruis de 
zonden heeft gedragen! 
 


