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Hoe dierbaar, Here, is uw Woord.  

 

Hoe dierbaar Here, is uw Woord 

voor wederom geboren zielen 

die leerden om voor U te knielen 

en zeggen: spreek, uw knecht, Heer, hoort. 

 

Dat Woord, gelouterd zeven maal, 

is tot in eeuwigheid voldoende 

door Jezus Christus die verzoende 

gehangen aan een kruis, een paal. 

 

Gods Woord, Gods waarheid, Gods gebod, 

wie zou het kunnen overtreffen 

of door een woord een mens verheffen 

en maken tot een kind van God?  

 

Al wat dat Woord vervangen gaat 

onthoudt de mens Gods grote gave, 

waar enkel schade door ontstaat. 

 

J.Ph. Buddingh 

 


