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Bedenkt de dingen, die boven zijn (Kolosse 3:1-4) 
 
Daarboven zijn geen tranen meer, 
Daar woont de Liefde, rijk en teer; 
Daar juichen allen tot Gods eer, 
Daar buigen w'ons aanbiddend neer! 
 
Daarboven zingen we 't nieuwe lied. 
Waar aller oog slechts Jezus ziet; 
En aller hart Hem hulde biedt. 
Die eens de hemeltroon verliet. 
 
Daarboven, ver van 't aards gedruis, 
Daar hoor 'k der heil'gen harpgeruis, 
Daar drukt niet meer een schrijnend kruis, 
Daar rusten we uit in 't Vaderhuis! 
 
Daar straalt het licht, daar voor Gods troon, 
'k Zie in die troon de eeuw'ge Zoon, 
Die mij daar reikt een gouden kroon 
En mij daar biedt genadeloon. 
 
Daar ziet mijn oog 't geslachte Lam, 
'k Aanbid de Leeuw uit Juda's stam. 
Die uit genâ op aarde kwam 
En op het kruis m' aan de dood ontnam. 
 
O Heer, U hebt mij aangezien, 
Mij, die dit alles niet verdien; 
In volle pracht zal 'k dra U zien 
En eeuwig U mijn hulde bien! 
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