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U alleen 
 
U bent mijn Heer! 
U, die Uw dierbaar leven 
voor zondaars, voor verloor'nen hebt gegeven, 
schonkt door Uw dood mij 't leven weer. 
 
U bent mijn kracht, 
mijn steun in al het lijden, 
Uw sterke hand heeft bijstand mij in 't strijden, 
ja overwinning aangebracht! 
 
U bent mijn vreugd! 
Als smarten mij omringen, 
kan ik nochtans van troost en hope zingen, 
van blijdschap, die het hart verheugt. 
 
U bent mijn lust, 
o, Voorwerp van mijn zangen! 
Hoe kan het hart, Heer, naar Uw komst verlangen, 
om U te zien aan 's hemels kust! 
 
U bent mijn licht! 
O, Heer, mijn vast vertrouwen. 
Weldra zal ik Uw heerlijkheid aanschouwen 
en zien Uw vriend'lijk aangezicht. 
 

J.W.H. 


