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Onuitsprekelijke rijkdom

Een rijkdom van gedachten
vervult mij menigmaal,

die niet is uit te spreken

in menselijke taal,

maar 't Middelpunt is: Christus,
Die mij van alle schuld

verloste en mijn leven

nu met Zijn rijkdom vult.

't Is onuitspreek'lijk heerlijk
wat ons Gods liefde biedt,

als men zichzelf verloochent,
alleen op Jezus ziet;

en daag'lijks 't kruis wil dragen,
dat ons aan Hem verbindt,
omdat men kracht, genade,

ja, alles in Hem vindt.

O, 'tiis zo groot, zo heerlijk
als Christus tot ons spreekt
en door Zijn Geest wil tonen
wat nog aan ons ontbreekt;
en dieper buigt de ziele,
maar hoger stijgt zij weer:
gelouterd door beproeving
zingt zij nu tot Gods eer.

Naar N.C. Otgaar.



