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Een uitgedroogde rivier Eufraat?

Vraag: Moeten we het opdrogen van de rivier de Eufraat voor de strijd van Armageddon
letterlijk opvatten?

Antwoord: Het opdrogen van deze beroemde rivier van ongeveer 2500 km lang gebeurt ter
voorbereiding voor de grote eindstrijd. Deze woorden moeten letterlijk worden opgevat.
Want het doel dat genoemd wordt is heel letterlijk: ‘opdat de weg van de koningen, die van
de opgang van de zon komen, bereid zou worden” (Openb. 16:12).

De Eufraat vormde de oostelijke grens van de Romeinse veroveringen en wordt ook
genoemd als de oostelijke grens van Palestina (Gen. 15:18). De koningen en hun legers zullen
door middel van de voornaamste werktuigen van satan verzameld worden (zie Openb.
16:13). Om deze bijeenverzameling naar het land Kanaan te realiseren met het oog op de
slag van Armageddon (een symbolische uitdrukking), zal de grote grensrivier opdrogen, die
het oosten scheidt van het westen.

De letterlijke vervulling van dit grote natuurwonder is noodzakelijk om de opmars van grote
mensenmassa's vanuit het oosten te vergemakkelijken. Dat de machten van het westen een
dodelijke strijd zullen voeren met die van het oosten, waarbij ze Judea tot een groot slagveld
maken, is naar ik geloof een vaststaande gebeurtenis, hoewel het nog toekomstig is. Het
wordt in type voorgesteld door de strijd tussen het westen en het oosten in Genesis 14.
Deze grote verzameling van de volken om uit de hand van Christus een verschrikkelijk
oordeel te ontvangen wordt in de profeten vaak genoemd (Joel 3; Zef. 3:8). Hier heet het "de
oorlog van die grote dag van de almachtige God’.
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