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Wanneer wordt  
de antichrist geopenbaard? 

 
Vraag: Wanneer zal de afval plaatsvinden en de antichrist geopenbaard worden? 
 
Antwoord: Na de opname van de Gemeente in de hemel en vóór het aanbreken van de dag 
van de Heer, is voorzegd dat de ‘afval’ komt (lett. apostasie) en de openbaring van de mens 
van de zonde, of de antichrist.  
 
Volg maar eens heel nauwkeurig het betoog van de apostel Paulus. Hij gebruikt de komst 
van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem (2 Thess. 2:1) als betoog en 
als motieven van troost voor de verontruste Thessalonikers en als bewijsvoering voor het 
feit dat de dag van de Heer nog niet was aangebroken. 
 
Waarom zouden ze in hun gemoed geschokt of in hun geest verschrikt zijn door vervolgingen 
van de kant van de Joden of van de volken? Waarom maakten ze de vergissing deze 
verdrukking aan te zien voor de dag van de Heer? De Heer was nog niet gekomen en zij 
waren dus nog niet bijeenvergaderd tot Hem. Hoe zouden dan ooit de oordelen al zijn 
begonnen, terwijl ‘de dag’ waarmee de oordelen in verbinding stonden nog niet gekomen 
was?  
 
Er wordt nog een andere overweging aan toegevoegd als bewijs dat de dag van de Heer er 
nog niet was, namelijk dat eerst ‘de afval’ moest komen en de mens van de zonde, ‘de zoon 
van het verderf’, geopenbaard moest worden. In de dag van de Heer zouden de afvallige 
Christenheid en de antichrist (‘de mens van de zonde’) bestemd zijn tot speciale voorwerpen 
van Gods toorn, maar daarvóór moet de afval hebben plaatsgevonden en de mens van de 
zonde geopenbaard zijn.  
 
Het betoog van de apostel is dus kort samengevat: de dag van de Heer is er nog niet omdat 
de Heer nog niet gekomen is en wij nog niet tot Hem bijeenvergaderd zijn; ten tweede is de 
dag van de Heer er nog niet omdat de afval en de mens van de zonde nog niet geopenbaard 
zijn. De afval en de openbaring van de antichrist zullen dus plaatsvinden na de opname van 
de Gemeente in de hemel en vóór de openbaring van de Heer met al Zijn hemelse heiligen 
vanuit de hemel.  
Als dit hoofdstuk nauwkeurig wordt overdacht zullen er andere, belangrijke overwegingen 
naar voren komen die bewijzen zullen wat hier gezegd is. 

 
Walter Scott. 

 


