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De Heer Jezus als de blinkende Morgenster

(vraag en antwoord)

Vraag: Aan wie stelt de Heer Jezus Zichzelf voor als de blinkende Morgenster in Openbaring
22:167? Aan de Gemeente? Zo ja, wanneer? Gebeurt dit op aarde na de oordelen?

Antwoord: De moeilijkheid van de vraagsteller met de plaatsing van deze uitspraak van de
Heer zal naar ik meen geheel wegvallen, wanneer we voor ogen houden dat Openbaring
22:6-21 geen deel uitmaakt van de profetische visioenen, maar eenvoudig de afsluitende
opmerkingen van dit Bijbelboek omvat.

Het feit dat deze verzen worden uitgesproken na al de oordelen, duidt hier eveneens op;
duidelijker nog: ze zijn geplaatst na de vermelding van het Duizendjarig Rijk en zelfs na de
vermelding van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Niemand zal toch beweren dat de
Gemeente tot die tijd op aarde moet blijven.

Dit toont mij dus veeleer dat de hoop van de Gemeente geenszins afhankelijk is van de
ervoor uitgesproken oordelen. Want nadat alle oordelen zijn aangekondigd, bepaalt de
Heilige Geest de heiligen opnieuw bij de komst van de Heer Jezus Christus als de vreugde van
onze harten. Dat wil zeggen dat Hij ons daardoor bewaart voor de gedachte dat de Heer niet
kan komen voor de Gemeente vddérdat de gebeurtenissen van de profetie hebben
plaatsgevonden.

W. Kelly.



