© www.debijbelvoorjou.nl / .be in samenwerking met Uit het Woord der Waarheid

Gods altaar

Het is interessant om te weten dat de Heilige Geest voor het altaar van God in het Nieuwe
Testament niet het woord gebruikt dat gebezigd wordt voor een heidens altaar, maar dat Hij
een nieuw woord - aan de klassieke schrijvers van de wereld onbekend - uitkiest. Het
heidense altaar is (Grieks) “boomon” (Hd.17:23). Het altaar van God is (Grieks)
“thusiasterion”. Het eerste komt maar eenmaal voor, het laatste drieéntwintig maal. Zo
nadrukkelijk wordt de aanbidding van de enige ware God beveiligd en beschermd tegen de
verontreinigende invloed van de heidense afgodsdienst. De mens vraagt misschien waarom
dit zo is, en of het altaar van God iets te maken heeft met een woord; wij antwoorden: De
Heilige Geest is wijzer dan wij zijn, en hoewel het heidense woord kort en gemakkelijk Hem
ter beschikking stond, weigert Hij het te bezigen wanneer Hij spreekt over het altaar van de
ene, ware, en levende God (zie Trench”s “Synonyms of the New Testament” pag. 242. Nw.
Edition revised. London end Cambridge, MacMillan & Co).
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