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Koninkrijk der hemelen  
en koninkrijk van God 

 
Vraag: Wat is het verschil tussen het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God? 
 
Antwoord: Het koninkrijk der hemelen is een uitdrukking die alleen in het Evangelie van 
Mattheüs gebruikt wordt, maar dan wel ongeveer 30 keer. Het staat in verbinding met de 
bedelingen, terwijl de uitdrukking koninkrijk van God meer een morele toepassing heeft. 
 
Het koninkrijk der hemelen werd gepredikt als ‘nabij gekomen’ (Matth. 3:2); het koninkrijk 
van God wordt ook beschreven als nabij gekomen (Mark. 1:15), maar ook als iets dat al in 
zedelijke kracht in hun midden aanwezig was (Luk. 17:21). Het koninkrijk van God was 
gekomen, omdat Christus in kracht in hun midden handelde (Matth. 12:28).  
 
Over het koninkrijk der hemelen kon zo niet gesproken worden, noch in gelijkenissen, noch 
in openbaringen, want voor dit aspect van het koninkrijk moest Christus eerst sterven en 
verhoogd worden aan Gods rechterhand, terwijl voor de openbaring ervan Christus een 
tweede keer op aarde zal komen - in heerlijkheid. Daarom wordt van het koninkrijk der 
hemelen niet gezegd dat het al gekomen is, maar alleen dat het nabij is. 
 
Het koninkrijk der hemelen is iets dat uiterlijk gezien wordt, maar het koninkrijk van God 
komt niet met uiterlijk vertoon (Luk. 17:20). Dat betekent dat er een duidelijk moreel 
karakter aan toegekend wordt, zoals in Rom. 14:17. Het koninkrijk van God heeft dus een 
ruimere betekenis dan koninkrijk der hemelen. In alle gevallen waar de laatste uitdrukking 
gebruikt wordt, zou die vervangen kunnen worden door ‘koninkrijk van God’. Maar 
omgekeerd is dat niet zo, omdat ‘koninkrijk van God’ soms in een uitsluitend zedelijk 
karakter gebruikt wordt en dus ook doelt op morele kenmerken die in de levens van de 
onderdanen van de Koning zichtbaar horen te worden. 
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