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God alles in allen 
 
Vraag: Wat is de betekenis van de uitdrukking ´… opdat God zij alles in allen´ (1 Kor. 15:28)? 
 
Antwoord:  
Christus is als Mens heengegaan om het koninkrijk te ‘ontvangen’ (Luk. 19:12), en als Mens 
zal Hij het koningschap in gerechtigheid uitoefenen en alle heerschappij en alle tegenstand 
tegen Hem te niet doen. Als al Zijn vijanden aan Hem onderworpen zijn, en ook de laatste 
vijand - de dood - te niet gedaan is, zal onze gezegende Heer het koninkrijk overgeven aan 
God de Vader. 
 
Hij ontvangt het koninkrijk en bestuurt het duizend jaar lang in onderwerping aan God. Dan 
geeft Hij het weer aan God over in dezelfde volmaaktheid als Hij het ontvangen had. Elke 
vroegere rentmeester was ontrouw gebleken, niet één had overgegeven wat hij ontvangen 
had. 
´Wanneer Hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan 
Hem Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen’. 
 
De Mensheid die Hij eens heeft aangenomen zal Hij nooit afleggen, maar alle overgedragen 
gezag zal een einde hebben, en in dat opzicht zal de Zoon Zelf onderworpen zijn. Maar Hij zal 
natuurlijk niet ophouden Zoon te zijn. De woorden worden gebruikt in tegenstelling tot het 
gezag dat de Zoon van God heeft ontvangen en dat door Hem wordt uitgeoefend.  
 
Als Gods hand een situatie zal realiseren die volkomen in overeenstemming met Hemzelf is 
en Hij in Zijn liefde zal rusten, dan zal God in Zijn natuur en in de volmaaktheid van Zijn 
wezen alleen de rust van de mens en van de schepping zijn tot in alle eeuwigheid. God zal 
alles in allen zijn. 

 
W. Scott. 


