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DE GRONDBEGINSELEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF

Satan

Het Woord van God, de Bijbel, geeft ons verschillende aanwijzingen over satan, de tegenstan-
der van God. Hij is een gevallen engelenvorst. Ezechiél 28:11-19 gaat over de val en de wegen
van satan, die de 'vorst van deze wereld’ is geworden. Hij werd trots en hoogmoedig, en wilde
zich laten aanbidden. God is echter alleen waard om te worden aangebeden (Mattheus 4:8-10).

Sindsdien is satan de tegenstander van God en mensen. Hij wil de mensen ervan afhouden
zich door het geloof in de Heer Jezus te laten redden.

Zodra een mens het Evangelie heeft gehoord, komt satan om het Woord weg te nemen dat in
zijn hart gezaaid werd (Markus 4:15).

De Zoon van God is geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken (1 Johannes 3:8b).

Wie werkelijk de Heer Jezus toebehoort, moet en kan de verzoeker weerstaan (zie Jakobus
4:7), want hij is een overwonnen vijand. De Schriftplaatsen Mattheus 25:41 en Openbaring
20:10 onthullen ons, dat satan zal worden geworpen in het eeuwige vuur dat voor hem en zijn
engelen (demonen) bereid is.

1. Hoe wordt de duivel genoemd in:

a) Mattheus 4:3 :
b) Matthels 9:34 :
c) Johannes 12:31 :
d) 2 Korinthe 4:4 :
e) Efeze 2:2:

2. Wat doet satan in:
) LUKS B2 e
D) A POt US B8 e
c) Openbaring 12:9:

3. Wat zijn de wezenstrekken van de duivel (Johannes 8:44)? :




4. Hoe kan satan zich voordoen? (2 Korinthe 11:14):

7. Wat moeten wij doen als satan ons wil verzoeken?

a) Jakobus 4:7 :
b) 1 Petrus 5:9:

8. Wat zal de God van de vrede spoedig met hem doen? (Romeinen 16:20) :

9. Wat gebeurt er met de duivel gedurende de heerschappij van Christus op de aarde?
(Openbaring 20:1-3) :

10. Wat is de eindbestemming van de duivel?

a) Matthels 25:41 : .
b) Openbaring 20:10 :

11. De mensheid bestaat uit twee families. Welke zijn dat? (1 Johannes 3:10a):

a). . i
b) . . e

12. Lees Efeze 6:10-18 zorgvuldig door en schrijf dan vers 11 op:

Onze strijd van het geloof is niet tegen ‘vlees en bloed’, dus niet tegen mensen. Dat was wél
het geval bij de Israélieten in het land Kanaan. Onze vijanden zijn de demonen, de engelen die
met satan gevallen zijn. Onder hen bevinden zich ‘overheden en machten’. Deze vormen de
‘wereldbeheersers van deze duisternis’. De sfeer van hun activiteiten is de duisternis en satan
is de grote vorst in dit rijk. Zij hebben nog toegang tot de hemelse gewesten en kunnen zich
daar blijkbaar vrij bewegen. Tegenover hen hebben wij ‘de hele wapenrusting van God’ nodig.
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