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DANIEL
Darius loopt in de val

In gedachten keren we terug naar het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom heeft gezien. Weet
je het nog? Het was een beeld met een hoofd van goud, de borst en de armen van zilver enz.
(zie les 8). Het gouden hoofd stelde het Babylonische rijk voor. Dit rijk had in hoofdstuk 5 zijn
einde gevonden. Het werd veroverd door de Meden en Perzen. Met hoofdstuk 6 zijn we daarom
bij het Medisch-Perzische rijk aangekomen, dat wordt voorgesteld door de borst en armen van
Zilver.

1. Lees allereerst Daniél 6:1-12.

2. Darius heeft zijn rijk ingedeeld in 120 provincies. Aan het hoofd van elke provincie staan
. Aan wie zijn zij verantwoording verschuldigd? o

_______________________________________________________________________ . De koning heeft dit zo geregeld, opdat hij geen schade lijdt (vs.3).
Schijnbaar is het hem er om te doen (denk aan de belastingplicht), dat

3. Daniél is één van zijn drie vorsten. Het valt op, dat Daniél niet alleen onder Nebukadnezar,
de koning van Bel, maar ook onder Darius, de

en (vers 29)

4. Daniél, die een uithemende geest bezit, doet zijn werk z6 voortreffelijk dat Darius erover
dacht om hem (vgl. 1:17 en 5:12).

5. Dit had echter tot gevolg dat de andere vorsten en de stadhouders . . . . zouden
worden. Daniél moest dus ten val worden gebracht, maar

6. Daniél is trouw aan de koning, zoals hij ook trouw aan de HEERE is. Hij beheert de financién
van de koning. Daar waar velen in de verleiding komen om geld in eigen zak te steken, geeft
hij de keizer (Matthels 22:271D) :
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7. Geloof maar, dat de vorsten en stadhouders alles probeerden om hem op een fout te kun-

nen betrappen. Maar zijn boekhouding bevatte geen fouten. Men hoort hier en daar dat er

sprake is van steekpenningen. Zou dat iets voor Daniél zijn geweest?
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Eén ding weten ze heel zeker. Daniél is trouw aan zijn God. Willen zij iets tegen hem vin-
den, dan moeten ze dat op dit punt zoeken. Dat vinden ze dan ook. Onstuimig dringen ze
aan bij de koning, met de gebruikelijke groet: *

Als iemand de brutaliteit bezit om zo’n gemeen plan uit te broeden en uit te voeren, dan
neemt hij het ook met de waarheid niet zo nauw. De vorsten en stadhouders beginnen voor
de koning met de woorden: ‘Al de vorsten ...’ (vers 8), maar dat klopt niet. Waarom niet?

Dus tekende Darius het gebod (vers 10). Volgens een oud recept laat een mens zich graag
en gemakkelijk vieien. Weet je wie dit recept voor het eerst met succes heeft uitgeprobeerd
(Genesis 3)? Wat spiegelde hij de mens voor?

De vorsten van Darius maken van hetzelfde middel gebruik. Ze krijgen hem zover dat hij
Gods plaats wenst in te nemen. Gedurende 30 dagen mag men alleen maar

Nu willen ze afwachten wat Daniél gaat doen. Waarop letten ze daarbij? Welke gewoonte
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Het gebedsleven van Daniél is gezond! Een belangrijke les voor ons!

Waarom ging hij, denk je, in zijn opperzaal om te bidden?
Deze opperzaal had open vensters in de richting van Jeruzalem. Waarom staat dat erbij?
Het antwoord daarop vind je in 1 Koningen 8. Lees maar eens vers 46-49. Deze verzen
staanineenlanggebed van bij de inwijding
van de . In welk vers lees je over een bidden in de richting van de stad

die God heeft verkozen? Vers
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