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DANIEL
De hoogmoedige wordt vernederd

Het hoofdstuk dat we nu gaan lezen, is in zeker opzicht merkwaardig. Het bevat een rondschrij-
ven van Nebukadnezar aan alle volken, naties en talen. Daarin wordt de geschiedenis wereld-
kundig gemaakt die in dit hoofdstuk wordt beschreven. Tevens is het de zwartste bladzijde uit
het levensboek van deze grote koning. Waar wij als mensen geneigd zijn om onze fouten te
verbergen, vinden we hier een koning die alle inwoners van zijn rijk, en daarmee ook ons, door-
middel van zijn woorden de waarschuwing meegeeft: ‘“Trekt de les uit mijn fouten! Bedenkt dat
er een God is, Die de hoogmoedige vernedert’. We lezen nu Daniél 4.

1. Wanneer laat Nebukadnezar deze brief in zijn rijk bekendmaken - voo6r of na zijn vernede-
ring?

2. Welke titel geeft Nij @an GO

In Genesis 14 komen we deze titel voor het eerst tegen. Wie wordt daar ‘priester van God de
Allerhoogste’ genoemd?

3. Nebukadnezar heeft opnieuw een droom die hem verontrust. Tot wie wendt hij zich allereerst
om de uitlegging van zijn droom te vernemen?

4. In de meeste gevallen zijn we er als de kippen bij om anderen op hun fouten te wijzen. Mis-
schien denk jij ook al: ‘Nebukadnezar, leert u het nu nooit? Weet u nog steeds niet, dat deze
wijzen uit Babel u niet kunnen helpen?’ Wees echter voorzichtig! Als je jezelf een beetje kent,
zul je moeten toegeven dat jij met jouw problemen ook niet altijd direct tot God komt, hoewel
je weet dat Hij alleen je kan helpen. Of niet soms?

Hoe komt het eigenlijk, dat wij ons niet steeds en direct tot God wenden?

5. Tenslotte gaat Nebukadnezar toch weer naar Daniél toe. Hij is innerlijk nog niet zo ver als na
de vernedering, want wat zegt hij in vers 9 van Daniél 4 ?

6. Hij vertelt aan Daniél zijn droom. Hij zag in het midden van de aarde een zeer hoge boom.
De boom werd zeer sterk en zijn hoogte reikte tot aan de hemel. Wie wordt er met deze
boom bedoeld?
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Een wachter uit de hemel kwam naar beneden en riep: '"Houwt die boom af, en kapt zijn
takken af; stroopt zijn loof af’. Slechts de stam met zijn wortels blijft over. Welk vers geeft
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Waarom geeft God hem deze droom; wat denk je?

Hoe?

Dan komt zijn val! Welke woorden komen er uit zijn mond, direct voordat God ingrijpt en
hem laat vallen?

In Lukas 12:16-21 lezen we over een ‘rijke dwaas’. In welke twee opeenvolgende verzen
komt het woordje ‘ik’ en ‘mijn’ meer dan één keer voor? Vers en

Wat kan ‘ons Babel’ zijn; anders gezegd, waar kunnen wij trots op zijn?

Wie is aan hoogmoed te gronde gegaan, of loopt gevaar hoogmoedig te worden?
-in 1 Timotheus 3:6

-in Handelingen 12, vanaf vers 21 lezen wij het van e
- wie lopen vooral gevaar hoogmoedig te worden (1 Timotheus 6:17)

Hoelang leefde Nebukadnezar als een dier?

Dan is Nebukadnezar op het punt gekomen waar God hem wil hebben. Tot welk inzicht
komt hij na al dit gebeuren (eind van het hoofdstuk)?

Wij zeggen soms: ‘Door schade en schande wordt men wijs’. Dat geldt beslist ook voor
Nebukadnezar. Een ernstige les voor ons allen! Hoogmoed is namelijk de eerste en groot-
ste zonde tegen God. In Jakobus 4:6b staat: ‘God weerstaat

Boven deze les staat: 'De hoogmoedige wordt vernederd’. Welk spreekwoord ken je
in dit verband?
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