sljoelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746
LTLERTELS

Cursus A-4 les 8

Naam cursist(e)

Straat

Postcode en woonplaats

Telefoon : E-mail:

DANIEL
De droom en zijn uitlegging

We lezen Daniél 2:24-49.

Hier staat Daniél voor de machtigste vorst van de wereld. Als jongeman die uit zijn land werd
verdreven, staat hij voor de allerhoogste koning, omdat hij tegen Arioch had gezegd, dat hij de
koning de droom kon uitleggen. Hij alleen kon de koning ‘uit deze droom’ helpen!

Dan vraagt de koning aan Daniél of hij in staat is om hem de droom uit te leggen, die hij gezien
heeft, en de uitlegging daarvan bekend te maken? Het antwoord van Daniél luid dan: ‘De ver-
borgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars, en de waar-
zeggers de koning niet te kennen geven. Maar ... I'(vers 27-28a).

1. Nu zouden wij verwachten dat Daniél vol trots zegt: ‘Maar ik weet het’, of ‘ik kan het de ko-
ning uitleggen’. Nee, nee dan kennen wij Daniél nog niet. Hij geeft Hem ere, Die ere toekomt.
‘Maar

2. Als Jozef uit de gevangenis wordt gehaald en voor de Farao staat om zijn droom uit te leg-
gen, luiden zijn eerste woorden (Genesis 41:16):

3. Alleen God is alwetend. Hij deelt aan het begin mee wat er aan het einde zal plaatsvinden.
Hoe staat het in Jesaja 46:10a geschreven?

4. Aan wie schenkt God vertrouwen, en aan wie deelt Hij Zijn verborgenheden en raadsbeslui-
ten mee (Psalm 25:14; Amos 3:7)?

5. Aan Daniél is duidelijk te zien dat hij God vreest. Ook is hij een profeet, zelfs één van de
grootste. Andere grote profeten zijn Jesaja, Jeremia en
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Maar nu de betekenis van de droom. Wie is het gouden hoofd (vers 38)?

Na het Babylonische rijk van Nebukadnezar zal er een ander wereldrijk komen, voorge-
steld door de borst en de armen van zilver. Welk rijk is dat (hoofdstuk 5:28)7?

We hebben dus eerst het Babylonische rijk, vervolgens het Medisch-Perzische rijk, en
daarna het derde wereldrijk, voorgesteld door de buik en lendenen van koper. Ook hier
geeft de Bijbel zelf het antwoord. Lees maar Daniél 8:20-21. Het rijk van de Meden en Per-
zen gaat ten einde, en dan volgt het derde rijk, het rijk van

Alexander de Grote.

De naam van het vierde rijk (voorgesteld in de benen van ijzer en de voeten deels van ijzer
en leem) vinden we niet in Danié€l vermeld. Het is het Romeinse wereldrijk. Hierover lezen
we bijvoorbeeld in het begin van Lukas 2. Ken je een keizer van dit rijk?

In Daniél 7 vinden we dezelfde vier wereldrijken als in hoofdstuk 2. Echter nu als dieren
voorgesteld. Welke?

Het Romeinse rijk bestond in het verleden, ging te gronde, maar zal weer tevoorschijn ko-
men, zoals we in Openbaring 17:8a lezen.

Het koninkrijk van Jezus Christus zal een einde maken aan al deze grote wereldrijken. Zal
dit rijk ook tenietgedaan worden (Daniél 2:44)?

Welke fouten beging NebuKadnezar (Vers 46 ) 2

Lees, in vergelijking daarmee, eens Handelingen 14:8-15. Wilden Paulus en Barnabas
goddelijke eer ontvangen?

Wat is heel mooi van Daniél in vers 497?

In vers 37 wordt Nebukadnezar ‘koning der koningen’ genoemd. Wat wilde deze koning
echter erkennen (zie vers 47)7?
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