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SAMUEL
Hanna’s lofzang en Samuél in het huis des HEEREN

‘De HEERE maakt arm en maakt rijk;
Hij vernedert, ook verhoogt Hij'.

Dit zijn twee regels uit de lofzang van Hanna. Ze is overgelukkig, als ze eraan denkt wat ze
heeft ontvangen - als ze denkt aan haar groot geschenk: Samuél. Als we haar lofzang echter
nauwkeurig lezen, jubelt zij niet in de eerste plaats over haar geschenk, maar over Hem Die ge-
schonken heeft, dus niet over de gave maar over de Gever; niet over Samuél maar over de

HEERE.

1. De HEERE is de Gever van haar geschenk. Over ‘Hem’ wil zij zingen. Hoe vaak lees je in

haar lofzang de naam ‘HEERE’ (1 Samuél 2:1-10)?
Jakobus 1:17 zegt ons, dat ‘Alle goede gave en alle volmaakte gift
2. In Lukas 1 vind je nog twee lofzangen.
a. Van wie zijn deze lofzangen?
(L
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b. Deze liederen werden ook gezongen terwijl twee kinderen geboren werden. Wie zijn dat?
L
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c. Een van deze twee is het hoogste geschenk van God aan de mensen.
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d. Als wij aan dit wonderbaar geschenk denken, dan zeggen wij het met Paulus
(2 KON O e .
3. Is Samuél het enigste kind van Hanna gebleven (2:2) 2 e

4. We lezen nu eerst 1 Samuél 1:11 tot en met 2:11 door.
Wat belooft Hanna te doen als de HEERE haar een jongen schenkt? i,



Maar als hij iets beloofd heeft, moet hij het ook doen en mag hij er niet mee wachten. Wat
zegt vers 4 daarover?

6. Welke Richter in Israél deed aan God een overhaaste belofte, waarvan hij later verschrik-
Kelijk Veel spijt had (RIC EIEN 1) 2 i,
Welke gelofte beloofde hij de HEERE?

7. ‘En geen scheermes zal op zijn hoofd komen’, beloofde Hanna aan de HEERE.
a. Hoe heet iemand die zich voor een bepaalde tijd of zijn hele leven de HEERE wil toewij-
AN (NUMEIT B:1=7)7 o

b. Voor hen golden drie voorwaarden (dat betrof wijn, haren en aanraken van een dode).
Hoe luiden die voorwaarden precies?

8.a.In Richteren (hoofdstuk 13) lees je ook van een man die vanaf zijn geboorte een Nazireeér
des Heeren was. Hoe heet hij?

De geschiedenis van deze man begint goed (13:24-25). Helaas heeft hij echter niet altijd
tot eer van God geleefd. Hij nam tegen de raad van zijn ouders in een vrouw uit het volk
van de Filistijnen. Dat bezorgde hem later een bittere ervaring. Hoeveel jonge mensen
hebben zich met een partner verbonden die ‘in hun ogen bevallig was’ (14:3). Ze hebben
echter niet aan de Heer gevraagd of het werkelijk Zijn wil was.

b. Er was maar één mens die in alles tot Gods eer leefde. Dat is

Wat kon Hij van Zichzelf zeggen? (Johannes 8:29b):
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