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GETUIGEN VAN DE HEER JEZUS
Gij zult Mijn getuigen zijn

We lezen in Lukas 6:45b: ‘... want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond’. En een be-
kend spreekwoord zegt: ‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over’. Waarvan is ons hart
vervuld? Waarover spreken wij? Er is iemand, een Persoon, Die ons hart kan vullen. Dat is de
Heer Jezus. Ken je Hem? Heb je Hem lief? Denk je vaak aan Hem? Heb je het al eens aange-
durfd om met anderen over Hem te spreken?

1. Wat is ‘getuigen’ eigenlijk? Kennen wij misschien gelovigen die in dit opzicht een voorbeeld
voor ons zijn? We slaan Johannes 1:6-8,15,32-34 op en lezen deze verzen.
Over wie wordt daar gesproken?
Spreekt ij OVEr ZIChZEIF? e
Spreekt hij over zijn €igen DENOEMENT | e
Spreekt hij over zijn eigen belevenissen?
Waarover spreekt hij?

2. De uitdrukking ‘getuigen’ houdt ook in: met andere mensen over de Heer Jezus spreken; ver-
tellen wie Hij is en wat Hij deed. Wie dat doet, is een ‘getuige’!
Hetzelfde vinden we ook in de rede die Petrus tot Cornelius richtte, toen zij in zijn huis verga-
derd waren. Lees daartoe Handelingen 10:34-43 door.
In vers 39 staat: ‘En wij

Lees ook 1 Johannes 1:1-3. De Heer Jezus wordt daar ‘het Woord des levens’ genoemd. In
vers 3 schrijft Johannes: ‘Wat wij

3. Het zal nu wel duidelijk zijn geworden wat dit begrip ‘getuigen’ inhoudt. Eén zaak is vooral
belangrijk: bij het getuigen moet de Heer Jezus op de voorgrond staan en wij moeten op de
achtergrond verdwijnen.



Is dat voor ons mensen gemakkelijk?
Waarom is dat voor ons zo moeilijk?
We gaan nog een keer terug naar Johannes de Doper, die in Johannes 3:30 zegt: °

4. Er bestaan twee soorten getuigen. Er zijn ware getuigen: dat zijn mensen die de waarheid
zeggen. Er bestaan echter ook valse getuigen: dat zijn mensen die leugens verspreiden. In
Spreuken 14:25 lezen we: 'Een waarachtig getuige

, maar die leugens blaast,

6. Toen de Heer Jezus moest worden veroordeeld, zochten de overpriesters en het hele San-
hedrin een getuigenis tegen Hem om Hem tot de dood te veroordelen. Ze konden er echter
geen vinden. Daarom lezen we in Markus 14:56:

Zowel toen als nu zijn er valse getuigen die onwaarheden over de Heer Jezus verbreiden.
Ze zeggen bijvoorbeeld: Hij was niet werkelijk de Zoon van God; Hij was een gewoon kind
van Maria en Jozef; Hij heeft op het kruis niet werkelijk de zonden voor ons gedragen; Hij is
niet opgestaan. Geloof zulke leugens niet, maar geloof eenvoudig wat de Bijbel zegt!

7. Tot wie heeft de Heer gezegd: ‘Gij zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, ... en gij zult
Mijn getuigen zijn'? (zie Handelingen 1). e

8. Om van de Heer Jezus te getuigen, ontvingen ze kracht door de Heilige Geest. Dat gebeur-
de enkele dagen later. Op welk feest (Handelingen 2)?

9. Alle angst was nu verdwenen. Zie eens hoe ze daar staan en vrijmoedig van hun Heer spre-
ken! Wie houdt er een vurige rede? (Handelingen 4:8) e

Ze hielden er zelfs niet mee op, toen (Handelingen 4:18)

Ze werden zelfs (Handelingen S:18)
Stéfanus getuigde, hoewel (Handelingen 7:57-60)

Geloof je: dat de Heer Jezus de Zoon van God is?; dat de Heer Jezus ook voor jouw zonden
aan het kruis gestorven is?; dat de Heer Jezus is opgestaan? Zo ja, dan zul je Hem zeker lief-
hebben en van Hem getuigen. Spreek eens met iemand over je Heiland en Verlosser en wat
Hij voor jou gedaan heeft. De Heilige Geest wil je daar graag bij helpen. Je zult dan merken
hoe mooi en fijn het is van de Heer Jezus te getuigen!
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