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HET GEBED

Bidden - maar niet alleen in nood

Bidden betekent eigenlijk: met God spreken. Het is iets geweldigs dat wij als mensen met de Al-
lerhoogste mogen spreken, met God Die hemel en aarde geschapen heeft, en dat Hij ons hoort.
Heb je al eens met iemand van de regering gesproken? Nee, zo eenvoudig gaat dat niet. God
staat ver boven allen die in hoogheid zijn gezeten. Niemand is met Hem te vergelijken, en toch
hoort God ons als wij met Hem willen spreken. Is dat niet iets geweldig groots?

1. In 1 Samuél 1:15 lezen we van Hanna, dat zij haar hart uitstort voor het aangezicht van de
HEERE. Zoals men een volle kan met water leeg giet, zo mogen wij onze harten ‘leeg gieten’
voor de Heere. Dat wil zeggen, dat wij

2. We mogen dus alles aan de Heere zeggen, maar we moeten daarbij wel eerbiedig blijven,
omdat Hij immers de grote, almachtige God is.
Er is echter iets waarover wij allereerst met God moeten spreken. Wanneer een vreemde bij
ons aan de deur komt, zal hij toch eerst vertellen wie hij is en wat hij van plan is. Hetzelfde
geldt voor een mens die voor de eerste keer met God wenst te spreken. Natuurlijk weet God
wie wij zijn, maar Hij wil het graag uit onze eigen mond horen. ‘Wie ben jij?’, zal Hij vragen.
Daarop kunnen wij slechts één antwoord geven: ‘Ik ben een zondaar’. Wat doen wij daarna?
We belijden onze verkeerde daden, woorden en gedachten, en vragen aan God om ze te
vergeven. In dat verband een voorbeeld uit de Bijbel, en wel uit Lukas 18:9-14.
Welke twee mensen bidden daar?

Wie van deze twee moeten wij tot voorbeeld nemen? e

Zijn hele houding laat zien, dat hij zich schuldig voelt en berouw heeft over zijn zonden, want:
waar staat hij?

wat durft hij niet?
wat doet hij?
wat zegt hij?

Ook al ben je geen tollenaar, geen leugenaar en geen moordenaar, dan ben je toch, als je
niet het eigendom van de Heer Jezus bent, een



Je kunt er zeker van zijn dat het voor de tollenaar moeilijk was om zo tot God te gaan. Maar
hij is gegaan. Hoe ging hij daarom naar huis terug? ...
(Dat betekent, dat God hem zijn zonden heeft vergeven. Als je zonden vergeven zijn, dan is
het alsof er een steen van je hart is gevallen en daarom kun je blij en dankbaar aan God
denken).

. Sommige mensen vinden het onnodig dat men tot God bidt. Als er echter problemen optre-
den, veranderen ze hun houding. ‘Nood leert bidden’, zeggen ze dan.

Ken je de geschiedenis van een matroos die uit de top van een mast viel? ‘O God, help mij’,
riep hij. Tijdens zijn val kreeg hij een stuk touw te pakken. Wat zei de matroos toen? ‘God,
nu is het niet meer nodig, dat U mij helpt, nu kan ik het alleen wel’. Hoe vind je zo’n houding
van die matroos?

. Hebben wij God alleen maar nodig als we in nood zijn? Nee, zeker niet! Elke dag moeten
we bidden tot God. Bidden om bewaring, bidden om hulp bij het werk, enz. Eén ding moeten
we goed in gedachten houden: bidden helpt!!

Wat staat er in Spreuken 16:3 in verbinding met wat wij dagelijks doen?

Lees ook Lukas 18:1-8 en Romeinen 12:12.

. Waar moeten we bidden? Het beste op een plaats waar we helemaal alleen zijn.
Waar bad de Heer Jezus? (Lukas 6:12)

Waar bad Dani€l? (Dani€l 6:11) e
Welke plaats noemt de Heer Jezus in Matthels 6:67

. In wat voor houding moeten wij bidden? Moeten we staan, zitten of knielen?
Hoe bad de tollenaar? (Lukas 18:13)

En Dani€l? (Dani@l 6:171)
Hoe bad de Heer Jezus in de hof van Gethsémané? (Lukas 22:41)

. Hoe vaak mogen wij bidden? Eigenlijk zo vaak als we maar willen.

Hoeveel keer per dag bad DanI@I? | ...t
Daniél bad dus op vaste tijden, regelmatig tot God. Dat moeten wij ook doen. Het is be-
langrijk te wennen aan deze goede gewoonte!!! Veel jongens en meisjes houden ’s morgens
‘stille tijd’. Misschien is dat ook iets voor jou.

. Je mag ook tussendoor, bijvoorbeeld op school, tot God bidden. Wie bad er tot God, terwijl
hij voor de koning van Perzié stond en hem vroeg om naar Juda te mogen reizen?
(Nehemia 2:5)?

. Bij het bidden sluiten we onze ogen en vouwen we onze handen. Dat is nuttig. Waarom?
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