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WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS
De goede Herder

In het Nabije Oosten bestaat een schapenstal eenvoudig uit een rechthoekig gedeelte midden
op de weide, dat is omgeven door een muur die uit losse stenen bestaat. In de muur bevindt
zich een opening. Dat is de deur. ‘s Avonds brengt de herder zijn schapen in zo'n stal, opdat ze
voor wilde dieren in veiligheid zijn. ‘s Morgens roept hij zijn schapen en verlaten ze de stal. De
herder gaat voor zijn schapen uit en brengt hen op plaatsen waar veel gras en water te vinden is.

1. We lezen Johannes 10:1-18 en de verzen 27-30.
Je zult al wel eens gehoord hebben, dat de Heer Jezus de Herder is en wij Zijn schapen mo-
gen zijn. Een hele grote kudde schapen en één Herder. Weet Hij ook welke schapen Hem
toebehoren? Ja zeker! Hij kent ieder afzonderlijk heel precies. Aan het eind van vers 3 staat:
BN HI TOBDE ettt st B

In welk vers staat: ’lk ken de Mijnen’? vers

2. Een herder zei eens: ‘Werp maar een doek over mijn hoofd, zodat ik niets meer kan zien, en
breng dan een schaap bij mij. Ik zal het alleen maar met mijn handen betasten en jullie dan
zeggen of het van mij is of niet’. Wat denk je, kende die herder zijn schapen?
Evenzo, ja nog beter, kent de Heer Jezus Zijn schapen.

3. Schapen zijn eigenlijk domme dieren, nietwaar? Eén ding kunnen ze echter heel goed onder-
scheiden. Wat is dat? (verzen 4 en 5)

Ook vandaag de dag kunnen wij vreemde stemmen horen. Bijvoorbeeld over de schepping in
Genesis 1, over Adam en Eva die niet geleefd zouden hebben, en over al de wonderen die

niet zouden hebben plaatsgevonden. Zal een schaap van de Heer Jezus naar zo’'n stem luis-
teren? Zal het meegaan?

4. ‘Maar’, zul je zeggen, ‘wie hoort er dan bij de kudde van de Heer Jezus’. Het antwoord vind je
in vers 9. Hij zegt: 'k ben



10.

De schapen bevinden zich in de stal en de Herder staat in de deuropening. Daar houdt Hij
de wacht. Hij is dus zelf de Deur.

. Er is maar één deur, en dat is de Heer Jezus. Wat staat daarover in Handelingen 4:12?

leder die wil, kan door die Deur naar binnen gaan en behouden worden. Voor degene die

niet wil, kan het spoedig te laat zijn. Hij zal dan voor altijd buiten moeten blijven in de eeu-
wige nacht. Wat verschrikkelijk! Ben jij al tot de Heer Jezus gegaan en heb je Hem gevraagd
of je binnen mocht komen?

. Ik dacht zojuist aan een geschiedenis uit Genesis 6 en 7. Daar moest men ook door een
deur gaan om zijn leven te behouden. Wie gingen daar slechts naar binnen?
. Waarom vele anderen niet?

. Misschien heb je wel eens gedacht: 'Zo’n herder heeft zeker een aangenaam leven’. Ver-
gis je niet! Zoek maar eens in Ezechiél 34:12,15-16 op, wat zo’n herder allemaal deed.

. Is de Heer Jezus alleen Herder van ‘volwassen’ schapen? Nee, Hij heeft ook ‘jeugdige’
schapen in Zijn kudde en -niet te vergeten- ‘jonge lammeren’. In Jesaja 40:11 staat: ‘Hij zal

. Soms dreigt er gevaar en dan wordt duidelijk wie een goede herder is. Wie verdient de
naam ‘goede herder'? (1 Samuél 17:34-37)

Bij hem waren de schapen veilig!

Eén is er echter, Die de goede Herder wordt genoemd. Dat is de
In Johannes 10:11 zegt Hij: 'lk ben

SCNAPENT et e
11. Wie eenmaal een schaap van de goede Herder is, kan niet meer verloren gaan:
Johannes 10:28: 'Niemand zal Z& ... ‘

Johannes 10:29: 'Niemand kan ze
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