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WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS
De blindgeborene

Verplaats je eens in de positie van de blinde man uit Johannes 9. Nooit heeft hij de ogen van
zijn moeder gezien. De blauwe hemel en de kleurenpracht van de bloemen en planten waren
hem onbekend. Hij kon niet lezen en evenmin schrijven. Hij kon niet eens voor zijn eigen le-
vensonderhoud zorgen. Wat was hij een arme, ongelukkige man!

1. Lees eerst Johannes 9 zorgvuldig door.
Wat moest de blinde man doen om niet te verhongeren?

2. Het is aangrijpend dat de Heer Jezus deze man, die aan de kant van de weg zat, opmerkte
en bleef staan. Hebben wij ook tijd voor ongelukkige mensen en helpen wij hen, voor zover
het ons mogelijk is? Noem eens een voorbeeld hoe je iemand zou kunnen helpen:

De Heer Jezus geeft een andere reden: deze man is niet blind geboren, omdat hij zelf had
gezondigd of zijn ouders, maar

4. De Heer Jezus, de door God Gezondene, was in de wereld. Hij was het licht van de wereld.
Het was nu klaarlichte dag en er moest gewerkt worden, want

5. In de verzen 6 en 7 lezen we hoe de ogen van de blinde werden geopend. Dat gebeurde op
een heel speciale manier. De Heer streek slijk Van ...

op zijn ogen. Dat schijnt op het eerste ogenblik erg tegen het gezond verstand te zijn, want
zulk slijk beschadigt normaal gesproken de ogen. Maar vergeet niet: het dwaze van God is
wijzer dan de mensen. Dat wij door het geloof in een gekruisigde Christus gered kunnen wor-
den van het eeuwig oordeel, schijnt ook dwaas te zijn. En toch is dat het enige middel om ge-
red te worden. Lees 1 Korinthe 1:18-25 maar eens.

6. Gelukkig interesseerde het de blinde niets, wat de andere mensen van hem dachten, toen hij
met zo’n smerig gezicht op weg ging. Aan het eind van Johannes 9:7 staat klaar en duidelijk:
L ‘

7. De blindgeborene deed eenvoudig wat de Heer Jezus gezegd had. Welke persoon in het Ou-
de Testament wilde zich eerst niet zeven keer in de Jordaan baden?



(zie 2 Koningen 5). Gelukkig luisterde hij later toch naar de raad van zijn knechten. Hij
volgde de aanwijzing van Elisa op en werd van de genezen.

8. De buren en de andere mensen die de blinde hadden gekend als bedelaar, kenden hem
nauwelijks terug (Johannes 9:8-9). Was zijn gezicht veranderd? Wat denk je?

Elk mens is ‘blind’, en wel voor Wie God is en wie hijzelf is. Wie echter eenvoudig doet wat
God zegt (namelijk zijn zonden te belijden en te geloven dat de Heer Jezus voor hem aan het
kruis is gestorven), die wordt ‘ziende’. Zo iemand gaat van de duisternis over in het wonderba-
re licht van God. Zijn gezicht straalt dan van geluk en blijdschap. Men kent hem bijna niet meer
terug.

9. Eerst kwamen de buren en zij die hem vroeger gekend hadden, en vroegen hem hoe hij

ziende was geworden. Kort daarna stelden de farizeeén hem dezelfde vraag. Ja, het is
en blijft een onbegrijpelijk iets. Het gaat het menselijk verstand te boven. Dat komt omdat
het niet een menselijk Maar @8N ... werk is.

10. In de verzen 11 en 25 kan je lezen hoe eenvoudig en kort de man antwoordde. Een getui-
genis voor de Heer hoeft niet lang te zijn. Vertel eenvoudig wat er met je gebeurd is; dat je
nu in de Heer Jezus gelooft, en dat het nu licht is geworden in je leven. Wat zei deze man
ten slotte, toen de farizeeén hem steeds weer vroegen? (vers 25): ‘Eén ding weet ik,

11. De farizeeén wilden daarvan gewoonweg niets horen. In plaats van blij te zijn met de man,
zochten zij naar boze beschuldigingen. De man merkte heel goed hun vijandschap ten op-
zichte van de Heer Jezus. Hij had hen goed doorzien en zei (vers 27):

12. De ‘voorname heren’ verloren nu hun geduld en begonnen luidkeels te schelden (wat vaak
een teken is, dat men ongelijk heeft). Kort daarna wierpen ze hem uit. Dat betekende, dat
hij niet meer in de synagoge mocht komen en al zijn voorrechten als Israéliet had verloren.
Maar wie kwam er korte tijd later naar hem toe? oo Men wierp hem uit,

maar hij werd met open armen door de Heer Jezus opgenomen!
13. Wat heeft deze geschiedenis een mooi slot! Lees de verzen 35-38.

14. Ten slotte willen we nog nagaan hoe de blindgeborene de Heer Jezus noemt in de afzon-
derlijke verzen. In vers 11: ‘De mens, ‘.

In vers 17: ‘Hij is ‘. In vers 33: ‘Indien deze

....................................................................................... ‘. In vers 38: hij viel voor de Heer Jezus op de knieén.
Hij geloofde in Hem als de Zoon van God. Hij begon Hem te eren, te aanbidden.

De blindgeborene zag nu zowel met zijn lichamelijke ogen als met de ogen van zijn hart, en
erkende Wie de Heer Jezus was. Hij begreep al spoedig dat het tweede zelfs belangrijker is
dan het eerste.

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam
Adres

Postcode/plaats:

E-mail



