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DE TWAALF DISCIPELEN
Simon Petrus (2)

Jeruzalem is de belangrijkste stad in Israél. Daar staat de tempel en daar wonen ook veel
schriftgeleerden. Dat zijn mensen die de Schrift (= de Bijbel) onderzoeken. Desondanks is de
Heer Jezus niet vaak in deze stad. Hij predikt meestal in het verachte noorden, in Galilea. Daar
woont Hij ook. Laten we Matthels 4:12-17 opslaan. De mensen zien en horen de Heer Jezus
het meest in de stad Kapernaiim en de naaste omgeving daarvan. Daar vinden ook de meeste
wonderen plaats. Ook Petrus woont in Kapernaim.

1.

. Beschrijf kort wat er in de synagoge gebeurde (vers 33-35).

. Wie wordt er om hulp gevraagd?

Lees Lukas 4:31-39 rustig door.
De Heer Jezus is in de synagoge. Op welke dag?

. Na de samenkomst in de synagoge gaat de Heer Jezus mee naar binnen in het huis van

Simon Petrus. Wie ligt daar met hoge koorts op bed?

......................................................................... . Als er bij ons iemand ziek is,
roepen wij de arts, opdat hij een geneesmiddel voorschrijft. Maar wat zouden wij eigenlijk
eerst moeten doen?

. De Heer Jezus buigt Zich over de zieke vrouw. Zoals Hij in de synagoge Zijn macht gebruikte

om te bestraffen, toont Hij hier Zijn machtom
Welke macht heeft de Heer Jezus verder nog (Matthels 8:26)7?

. We willen nog eens Lukas 4:31-39 lezen. Als iemand koorts heeft gehad, is men daarna nog

langere tijd zwak. Bij de schoonmoeder van Petrus is dat niet het geval. Zij is in één keer vol-
ledig gezond en kan haar werk weer opnemen. Waarvan wetenwe dat? . . . . .

. Waardoor toont zij haar dankbaarheid?

. Uit deze korte gebeurtenis volgt ook dat Petrus getrouwd was. Later heeft Petrus als apostel

veel gereisd. Bleef zijn vrouw dan steeds alleen thuis (1Korinthe 9:5)?
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. Eens droeg de Heer Jezus Zijn discipelen op om in een schip te gaan en Hem vooruit te

varen naar de andere oever. Zelf klom Hij alleen op de berg om te kunnen bidden (lees
Matthels 14:22-33). De discipelen bevinden zich midden op het meer en hebben het nogal
moeilijk. Het is nacht, het stormt, en hoge golven slaan in het schip. Het is bijna onmogelijk
om vooruit te komen. Hoe komt dat?

. Wie is het Die dit allemaal weet, Die aan Zijn discipelen denkt en in de laatste bange uren

van de nacht tot hen komt?

Vandaag de dag is de Heer Jezus niet meer op een berg, maar in de hemel. Zal Hij aan

ons denken, als wij moeilijkheden hebben? Zal Hij voor ons bidden? .. _In Romeinen
8:34 lezen we: ‘Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die
ook aan Gods rechterhand is, ‘.

Ken jij iemand naar wie God eerder zou luisteren dan naar Zijn eigen Zoon?

. De Heer Jezus is Zelf Mens geworden en heeft hier op aarde geleefd. Daarom weet Hij

precies wat wij doormaken: angst, pijnen, verdriet, eenzaamheid enz. En weet je wat zo
mooi is? Wanneer wij Hem erom bidden, komt Hij om ons te helpen! Dat staat in Hebreeén
4:16b: ‘Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden

Soms duurt het langer dan we denken, maar dan is Hij er plotseling om ons te helpen.
Dat zien we ook in Matthels 14. Laten we dit hoofdstuk weer opslaan.

De Joden verdelen de nacht in drie nachtwaken. Een nachtwaak duurt vier uren. De eerste
nachtwake was van 6-10 uur ‘s avonds, de tweede van 10 uur tot 2 uur ‘s nachts en de

derde van 2 uur tot 6 uur ‘s morgens. De Romeinen kenden vier nachtwaken. Bij hen duur-
de een nachtwaak drie uren. De eerste nachtwake duurde dus van 18 uur tot uur, de

tweede van tot uur, de derde van tot uur, de vierde en laatste

Eerst houden ze Hem voor een spook, maar dan horen ze Zijn stem en herkennen ze Hem
weer. Petrus komt het eerst bij van de schrik. Hij antwoordt: ’

Eén woord van zijn Meester is voor hem genoeg om uit de boot te klimmen.
Welk woord is dat?

En dan zien we Petrus op de golven lopen. Zolang hij op de Meester ziet, gaat alles goed.
Maar wat gebeurt er als Petrus dat niet meer doet?

Waarop had hijgezien? ...
‘. Wat doet de Heer dan?

Als de Heer Jezus en Petrus in de boot geklommen zijn, gaat de wind liggen. Als de disci-
pelen dat zien, buigen zij zich neer voor hun Heer en zeggen: °
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