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DE TWAALF DISCIPELEN
Petrus, Jakobus en Johannes

Weet je dat van de twaalf discipelen soms slechts drie de Heer Jezus mochten begeleiden?
Alleen Petrus, Jakobus en Johannes waren erbij, toen:

a. Het dochtertje van Jairus werd opgewekt;

b. De Heer Jezus op de berg verheerlijkt werd;

c. Hun Meester in de hof van Gethsémané zo bedroefd was.
Later hebben de discipelen verteld wat ze hadden gezien. Nog later is het opgeschreven, en
zodoende kunnen wij nu nog lezen wat zij hebben meegemaakt.

We willen in gedachten eens met deze discipelen meegaan om meer te zien van de macht, de
heerlijkheid, maar ook van het lijden van de Heer Jezus.

1. De geschiedenis van het dochtertje van Jairus kun je vinden in Markus 5:21-24 en 35-43.
Lees deze verzen enkele keren goed door. In welk vers lees je, dat alleen Petrus, Jakobus
En Johannes mochten meegaan?

2. Er gaan nog enkelen mee de kamer binnen. Wie?

3. Wat deed de Heer Jezus, toen Hij bij het meisje kwam?
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Wat betekenen deze woorden?

4. Vul deze zin aan: ‘Zoals een moeder ‘s morgens haar kind wekt met ‘opstaan’, zo kan de
Heer Jezus hier dit meisje, dat dood was, roepenenhet

Het zal niet lang meer duren, dan zal de Heer Jezus alle gelovigen die gestorven zijn opwek -
ken. Zij zullen opstaan en samen met ons, die Hem liefhebben en nog leven, de Heer tege-
moet gaan in de lucht (Johannes 5:28-29 en 1 Thessalonika 4:13-18).

Verlang jij ook soms naar dit ogenblik?

5. Hoe oud was het dochtertje van Jairus?

6. Laten we nu Matthels 17:1-8 lezen: de verheerlijking op de berg. Wat gebeurt er
a. met het aangezicht van de Heer Jezus?
b. met Zijn klederen?



10.

. Kun je je voorstellen hoe de discipelen zich verbaasd hebben, toen zij hun Heer plotseling

zo voor zich zagen? Wat een schitterende heerlijkheid! Maar let op! Wie staan er verder
nog bij Hem en spreken met Hem? 1. 2.

. We kunnen goed begrijpen dat Petrus graag op de berg wil blijven. Zou je zoiets heerlijks

niet zo lang mogelijk willen genieten? Wat zegt Petrus in vers 47

. Petrus plaatst de Heer Jezus op hetzelfde niveau als Mozes en Elia. Dat was niet goed.
Daarom verschijnt deze wolk, en ze worden bang. Daarom is er ook de stem die zegt:
Als zij de stem van God horen, vallen de discipelen vol angst en schrik op de grond. Maar
dan komt de Heer Jezus bij hen en stelt hen gerust. Deze geschiedenis eindigt zo mooi.
Wanneer de drie discipelen hun ogen opheffen, zien zij " ...

Het heerlijkste wat er bestaat, is de Heer Jezus te zien. Dat geldt ook voor vandaag de dag.
Nu zien wij de Heer Jezus in het geloof met de ‘ogen van het hart’. In de hemel zullen we Hem

eenmaal zien zoals Hij is. Zul je daarbij zijn?

11.

12.

13.

14.

Eerst zien we dus de macht van de Heiland, vervolgens Zijn heerlijkheid en nu verder Zijn
lijden. Daarvoor moeten we in gedachten naar Gethsémané gaan. Lees Markus 14:32-42
goed door. Daar zien de drie discipelen hoe hun Meester zeer ontsteld en bedroefd is. Zo
hebben ze Hem nog nooit gezien. Wat zegt Hij (vers 34)? °

Dit keer is het de Heer Jezus, Die op de aarde valt. “Waarom?” zul je misschien vragen. Hij
had met Mozes en Elia over Zijn lijden gesproken. Daaraan moet Hij nu steeds weer den-
ken, want in weinige uren moet Hij naar het kruis gaan om daar te lijden en te sterven. Hij
vraagt Zijn Vader dit lijden aan Hem voorbij te laten gaan, maar Hij voegt er nog iets aan
toe: ‘Doch niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt'. Hoe vaak heeft de Heer Jezus dit gebed uit-
gesproken? Je leest dat in Matthelis 26:36-46 ..
Toen de discipelen bang waren, was de Heer Jezus er om hen gerust te stellen (zie vraag
10). Ken jij misschien nég een geschiedenis uit de Bijbel waarin de discipelen bang waren,
en de Heer Jezus kwam om hen gerust te stellen?

We lezen slechts één keer van de Heer Jezus, dat Hij bevreesd is. Dat is hier in de hof van
Gethsémané. Komen de discipelen nu om hun Heer te troosten? Proberen zij nu van hun
kant om Hem te helpen? Nee, zelfs als de Meester hen vraagt om slechts een ogenblik
wakker te blijven, kunnen ze het niet. Wat is er tot drie keer toe met hen gebeurd?
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