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DE TWAALF DISCIPELEN
Jakobus en Johannes

We weten dat Jakobus en Johannes broers waren. Ook is ons bekend dat zij vissers waren van
beroep. Terwijl ze bezig zijn hun netten te herstellen, roept de Heer Jezus hen en ze volgen hun
Meester onmiddellijk. Als we ons afvragen over welke discipelen de Bijbel ons het meeste mee-
deelt, dan is dat Simon Petrus. Maar na Petrus komen dan toch Johannes en Jakobus. Deze

drie worden heel vaak genoemd en ze nemen ook een bijzondere plaats in onder de discipelen.

1.

Lees Markus 1:19 en 20.

Wat moeten Jakobus en Johannes opgeven om de Heer Jezus te volgen?
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. Jakobus en Johannes krijgen van de Heer Jezus een bijnaam.

WeElKe (MarKUS Bi17)
Wat betekent deze naam?

. We weten dus hoe de vader van deze twee broers heet, maar de naam van hun moeder ken-

nen we ook. Lees daarvoor Markus 15:40. Daar worden drie vrouwen genoemd. De derde
heet .Zij was hun moeder, zoals duidelijk wordt wanneer we Markus 15:40

met Matthels 27:56 vergelijken.

. Eén keer ging ze naar de Heer Jezus om iets voor haar zonen te vragen (lees Matthels

20:20-28). Waar vroeg ze om?

. Deze moeder wilde een ereplaats voor haar beide zonen hebben. Zij zou zich erover hebben

verblijd Jakobus en Johannes links en rechts naast de Heer Jezus te zien, wanneer Hij op
Zijn troon zal zitten in Zijn koninkrijk. Maar deze vrouw wist niet



7. Wie met Christus verhoogd (geéerd) wil worden, moet eerst met Hem lijden. Daar had deze
moeder niet aan gedacht, en daarom wist zij ook niet waar ze om vroeg. Het ene gaat niet
zonder het andere. Bovendien: Wie is het, Die beslist over het zitten aan de rechter- of aan de
linkerzijde van de Heer Jezus in Zijn koninkrijk (vers 23)? o
Later hebben Jakobus en Johannes veel voor hun Heer moeten lijden. Wat is er verder nog
met Jakobus gebeurd (Handelingen 12:1-2)7?

8. Jakobus was één van de eerste martelaren. Ken je ndég iemand die gedood werd vanwege zijn
geloof? (Handelingen 7). Beschrijf met weinig woorden wat er was gebeurd.

9. Ook voor ons geldt: ‘Indien wij met Christus lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden’.
‘Met Christus lijden’ - dat wil zeggen: dragen en verdragen zoals Christus het deed. Dat kan
moeilijk zijn. Je kunt uitgelachen worden. Je kunt alleen gelaten worden en nog veel meer.
Maar dat is niet zo erg, want daarna komt immers de heerlijkheid! Bovendien duurt het lijden
slechts een korte tijd en de heerlijkheid

10. Jakobus en Johannes zullen spoedig met de andere discipelen in het koninkrijk van de Heer
Jezus zijn. Ze zullen op tronen zitten en aan Zijn tafel eten en drinken (Lukas 22:28-30). Waar-
om mogen ze dat?

11. De antwoorden op de volgende vragen vind je in Johannes 19:25-27. Terwijl de Heiland aan
het kruis hangt, is er maar één discipel bij Hem. De anderen hebben Hem verlaten. Ze hadden
weliswaar gezegd dat ze met Hem zouden gaan, en met Hem zouden sterven als het moest,
maar als het er op aankomt, zijn ze er niet. Maar wie is bij Hem gebleven?

Het is de discipel die door de Heer Jezus geliefd werd! Het is Johannes.

Naast hem staat Zelfs aan het kruis denkt de Heer Jezus nog aan
anderen. Wat zegt Hij tegen Zijn moeder? * "
EntegenJohannes? ‘e ‘. Wat doet Johannes van die
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12. Weet je welke Bijbelboeken Johannes heeft geschreven? (samen zijn dat er vijf; vier daarvan achter
in het Nieuwe Testament). LR, e e
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13. Op welk eiland schreef Johannes de Openbaring ? (zie 1:9)

14. Johannes noemt zichzelf vijf keer ‘de discipel dien Jezus liefhad’. Ook Paulus kent de liefde
van de Heer. Wat zegt Galaten 2:20 (einde van het vers)? ‘De Zoon van God, Die

Heeft de Heer Jezus jou ook lief? En heb jij Hem lief? Als je dat wilt, kun je iets daarover
schrijven.
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