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Cursus A-1        les 4                                                         

DE TWAALF DISCIPELEN 
 

 Filippus en Bartholomeüs 
 

Deze les had ook ‘Filippus en Nathanaël’ genoemd kunnen worden. Weet je ook waarom? 
Omdat het tamelijk zeker is dat dezelfde persoon soms Bartholomeüs en soms Nathanaël wordt 
genoemd. In de Evangeliën naar Mattheüs, Markus en Lukas lees je steeds ‘Filippus en 
Bartholomeüs’. Slaan we echter het Evangelie naar Johannes op, dan lezen we opeens: 
‘Filippus en Nathanaël’. 
Onthoud dus goed: vermoedelijk is Bartholomeüs dezelfde persoon als Nathanaël.  
Kijk eens naar de naam Bartholomeüs. Het eerste deel van deze naam is ‘Bar’, wat ‘zoon van’ 
betekent. We kunnen dus ook zeggen: Bartholomeüs betekent ‘Zoon van Tholomeüs’. 
 

1. Ken je nog meer namen uit de Bijbel die met ‘Bar’ beginnen? (Zoek ze in Markus 10,      
    Markus 15 en ook in Handelingen 4:36). 
   1. ....................................................................  2. .....................................................................  3. ...................................................................... 

 

2. Hoe wordt Simon Petrus in Mattheüs 16:17 genoemd? .............................................................................................. 

    Als ‘Bar’ wordt vervangen door ‘zoon van’, hoe heet hij dan? ................................................................................ 

 

3. In de Bijbel hebben de mensen geen achternaam. Om ze toch te kunnen onderscheiden,    
    wordt er nog iets aan de voornaam toegevoegd. Daardoor weten we beter wie er wordt   
    bedoeld. Nemen we als voorbeeld de naam ‘Jakobus’. 
    Mattheüs 10:2: Jakobus, de zoon van ....................................................................................................................................... 

    Mattheüs 10:3: Jakobus, de zoon van ....................................................................................................................................... 

    Markus  15:40: Jakobus, de  .............................................................................................................................................................. 

    Galaten   1:19: Jakobus, de  .............................................................................................................................................................. 

 

4. Lees nu Johannes 1:44-52.  
    Over Filippus is slechts weinig bekend. Ons wordt echter verteld dat hij uit de stad    
    .......................................................... kwam, evenals ..............................................................en .............................................................. 

 

5. Weet je ook uit welke plaats en welke streek Nathanaël kwam (Johannes 21:2)? 

    ...................................................................................................................................... (Galilea ligt in het noorden van Israël). 

 

6. Wat is Filippus toch blij dat hij zijn Verlosser gevonden heeft! Lees nog eens Johannes 1:46,     
    hoe hij het aan Nathanaël vertelt. Kan dat ook van jou worden gezegd? 
    Verblijd jij je ook over de Heer Jezus? ....................................................................................................................................... 



  7. Gelooft Nathanaël direct wat Filippus over de Heer Jezus zegt? 
.........................................................................................

 

      Waarvan kun je dat weten? 
..............................................................................................................................................................................................................

 

      
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
  8. ‘Kom mee’, zegt Filippus, ‘dan kun je het zelf zien!’ (‘Kom en zie’). Even later geloofde    

      Nathanaël de woorden van Filippus. Dat kwam door de woorden die de Heer Jezus in     

      Johannes 1:49 sprak: ‘Voordat Filippus u riep, daar gij onder de vijgeboom waart, zag Ik u’.   

      De Heer Jezus vertoont zijn aan Nathanaël als de Alwetende, wat zo’n indruk op hem  

      maakt, dat hij in Hem gelooft. 

 
  9. Hoe noemt Nathanaël de Meester in vers 50? (volledig opschrijven): 

      
. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
10. De Heer Jezus wist dat Nathanaël onder de vijgeboom zat. Van wie lezen we dat hij  

      in de vijgeboom zat? (te lezen in Lukas 19). 
.........................................................................................................................................................

 

 
11. We lezen in de verzen 44-52 van Johannes 1 nog iets heel moois. 

        Eerst lezen we: ‘Hij (Jezus) vond Filippus’ 
.......................................................  

vers? 
.......................

 

        vervolgens:       ’Filippus vond Nathanaël’
 .......................................................  

vers? 
......................

 

        en tenslotte:      ‘Hij (Filippus en anderen) vond Jezus’ 
....................  

vers? 
......................

 

      Dus: Jezus vond Filippus; Filippus vond Nathanaël; Filippus vond de Heer Jezus. 

 
Is het vandaag de dag ook nog mogelijk om de Heer Jezus te vinden? Ja zeker!! 

Allen die Hem oprecht zoeken, zullen Hem vinden en worden behouden (gered) voor tijd en 

eeuwigheid. Wat moet ik doen om behouden te worden? (lees Handelingen 16:30-34):  

      ...................................................................................................................................................................................................................... 

 
12. In Johannes 14 lezen we nog iets meer over Filippus. Lees de verzen 8-14. Wat zegt  

      Filippus daar (vers 8)? 
..............................................................................................................................................................................................................................

 

 
13. Het antwoord daarop kun je in vers 9 vinden: ‘Wie Mij gezien heeft, 

.............................................................................

 

      
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

’ 

      Door Zijn spreken en handelen, ja, door Zijn hele gedrag toonde de Heer Jezus, Wie de     

      Vader in de hemel was. 

 
14. Als je Johannes 14 helemaal doorleest, dan vind je daar: 

                                         God de Vader 

                                         God de Zoon 

                                         God de Heilige Geest  
 

Misschien begrijp je nu beter waarom men soms van de ‘drie-enige God’ spreekt. 

- drie Personen en toch één God –. Dat kunnen we alleen maar in het geloof begrijpen.  
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