
www.debijbelvoorjou.nl / © Stg. Uit het Woord der Waarheid 

 

 

 
Gethsémané 

 
Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek 
Kedron waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging. 
Johannes 18:1 
 
De tuin van Gethsémané was een belangrijk station op de laatste route van onze Verlosser 
naar het kruis. Daar lag Hij met het oog op de hele last van Zijn aanstaande verzoeningsdood 
op de knieën. ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. 
Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt’. Er was geen andere mogelijkheid dan Zijn dood aan 
het kruis, als zondige mensen gered zouden moeten worden. Dus stond de Heiland 
uiteindelijk op van het gebed, om Zich gevangen te laten nemen en later de verschrikkelijke 
kruisdood te lijden. 
 
Twee van de vier Evangelisten – Mattheüs en Johannes – waren er destijds bij, toen hun 
Meester gevangen werd genomen. Maar hoe verschillend zijn hun bezielde berichten 
daarover! 
 
Johannes behoorde tot de drie discipelen die de Heer Jezus meenam naar de plaats van het 
gebed. Maar Johannes vermeldt de gestreden gebedsstrijd met geen woord. Daarentegen 
vertelt hij over de horde mannen die voor de Heer, Die zij wilden boeien, terugweken en op 
de grond vielen. Mattheüs, die dit ook gezien had, vermeldt dit voorval met geen woord. 
Waarom dan niet? Voor Mattheüs is Christus het offer, dat leed en gedood werd. Johannes 
beschrijft echter de goddelijke kant van de Heer Jezus. Daarom spreekt hij niet van de 
doodsangst van onze Heiland. Voor hem is Hij de Unieke, Die Zichzelf zonder smet en 
vrijwillig offert aan God.  
 
  
 


