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Uw uitnemende liefde 
Hooglied 1:4-5a 
 
U, Heer Jezus, bent mijn Vreugde, 
bent mijn Licht, mijn Troost en Kracht. 
In U heb ik volle vrede 
door het werk, dat U volbracht. 
U hebt Zich geheel gegeven, 
kocht mij tot die dure prijs. 
Ja, van Uw volmaakte liefde 
gaf U 't allergrootst bewijs! 
 
Bij de wonderbare schatten, 
die U aan de Uwen schenkt, 
is het toch Uw grote liefde, 
waar mijn ziel het meest aan denkt. 
Daarin mag ik eeuwig roemen 
en vermelden: 't is de Heer, 
die met Zijn barmhartigheden 
mij wil kronen tot Gods eer. 
 
Wat 'k ook in mijzelf mag wezen, 
ik ben liefelijk in Uw oog. 
Zou ik ooit dit heil doorgronden? 
't Is voor mijn begrip te hoog! 
'k Kan alleen aanbiddend knielen 
voor die liefde, rijk en wijd. 
Neen, het is niet uit te spreken, 
hoe dat wonder mij verblijdt. 
 
Heiland, in Uw binnenkameren 
heeft Uw liefde mij gebracht, 
doet m' een voorsmaak daar genieten 
van hetgeen de Uwen wacht. 
Vul het hart van al Gods kinderen 
met Uw liefde, machtig, sterk. 
Laat ons leven 't stempel dragen 
van Uw rijk verlossingswerk! 
  

N.C. Otgaar. 


