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'k Leg alles aan Uw hart neer 
 
'k Leg alles aan Uw harte, 
Uw Vaderharte neer, 
U kent mijn strijd, mijn smarten, 
U weet het alles, Heer! 
Kan ik geen woorden vinden 
die anderen verstaan, 
ik weet, U hoort mijn zuchten, 
en ziet mijn tranen aan. 
 
'k Leg alles aan Uw harte, 
daar schep ik moed en kracht, 
tot werken en tot wachten. 
In 't duister van de nacht, 
zie 'k nog in ’t stergeflonker 
Uw vriend'lijk aangezicht 
bemoedigend en teder 
op Uw zwak kind gericht. 
 
'k Leg alles aan Uw harte, 
Uw Vaderharte neer; 
niet mijn, Uw wil geschiede, 
Uw grote Naam ter eer! 
Doe mij maar steeds gevoelen 
héél mijn afhankelijkheid. 
En draag mij door dit leven 
dra in Uw heerlijkheid! 
 

Naar N.C. Otgaar 
 


