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Houdt vast wat u hebt
(Openb. 2:5, 3:11)

Houdt wat u hebt! Zo spreekt de Heer,
want Hij komt spoedig tot ons weer.
Houdt moedig tegen alles stand,
opdat de waarheid niet verzandt,
maar biddend in ons hart bewaard
ook praktisch wordt geopenbaard.

Houdt wat u hebt! De vijand woedt,
ontneemt ons graag het kostbaarst goed.
O, strijdt daarom de goede strijd,

die aan de Heer is toegewijd.

Al valt de vijand ons ook aan;

laat ons hem biddend wederstaan.

Houdt wat u hebt! Wat ook geschiedt,
verloochen toch de waarheid niet,
Gods grondslag toch, heilig en rein,
van 't rondom de Heer vergaderd zijn.
Wanneer Gods Geest ons hart verlicht,
is dat voor ons van 't grootst gewicht!

Houdt wat u hebt! Bewaar het pand,
dat wij ontvingen uit Gods hand.

De waarheid aan ons toevertrouwd,
waardoor wij worden opgebouwd.
Haar Middelpunt toch is de Heer:
Het gaat om Hem en om Zijn eer!



