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Heilige onbezorgdheid 
Filippi 4:4-7 en 1 Korinthe 7:32a 
 
Mijn zorgen heb ik neergelegd 
in d' handen van mijn God. 
Daardoor ben ik gerust en blij, 
want Hij bestuurt mijn lot. 
Wat zou mijn machteloosheid doen? 
Hij is almachtig, sterk. 
Nooit is Zijn macht'ge arm te kort 
en Hij volbrengt Zijn werk. 
 
Hij vraagt van mij dat 'k als een kind 
mijn zorgen aan Hem zeg; 
en als ik voortga aan Zijn hand, 
zie 'k stap voor stap de weg. 
De vrede Gods vervult mijn ziel 
en zij bewaart mijn hart 
in Christus Jezus: wat een troost 
in eenzaamheid en smart. 
 
Dan zie ik dat het liefde is, 
als God Zijn kind beproeft. 
Al wat Hij geeft is tot mijn heil, 
ook als het mij bedroeft. 
Die heil'ge onbezorgdheid is 
een opdracht van de Heer. 
Als ik verblijd en dankbaar ben, 
dan is dit tot Gods eer. 
 

N.C. Otgaar. 
 

 


