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De stem van mijn Herder 
 

Luister ik steeds naar de stem van mijn Herder? 
Volg ik gewillig waar Hij mij ook leidt? 
Ga ik door 't duister met Hem aan mijn zijde, 
dat 'k in Zijn liefde mij altijd verblijd? 
Herder, U kent mij en ik mag U kennen. 
U hebt Uw leven gegeven voor mij; 
Ik heb nu 't leven. U wilt overvloed geven, 
als ik U volg naar de grazige wei. 
 
Jezus, mijn Herder, houd mij in Uw hoede, 
dat ik niet wijk van het pad dat U kiest. 
Geef dat mijn oor naar Uw stem steeds wil horen, 
't hart nooit Uw vrede, Uw blijdschap verliest. 
Dan zal Uw stok en Uw staf mij vertroosten; 
't leed wordt tot zegen; ik dank in de smart. 
Nee, niets ontbreekt mij, als 'k steeds U wil volgen. 
U openbaart mij Gods liefdevol hart! 

 


