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Daar ´s een weg door de dood 

 

Daar ’s een weg door de dood in het leven, 

Er ’s een weg tot bevrijding door de dood, 

Want Gods Zoon heeft zijn leven gegeven, 

Wie Hem volgen bevrijdt Hij uit de nood. 

Wie als zondaar nog leeft,  

Heeft gelijk dat hij beeft, 

Echter wie met Gods Zoon is gestorven, 

Heeft door Jezus de vrijheid verworven 

En het leven dat Jezus ons geeft. 

 

Jezus’ dood heeft de vijand verslagen, 

Maar beveiligt wie op die Heer vertrouwt. 

Door de dood en het graf heen gedragen, 

Wordt de doortocht de weg tot hun behoud. 

Voor de zonde nu dood, 

Van haar schande ontbloot, 

Mogen wij voor de Heiland nu leven, 

Die zich voor ons heeft overgegeven 

En ons spaart voor de eeuwige nood. 

 

En al wordt het op aarde ook donker, 

Met de Heer loop ik altijd in het licht. 

‘k Zie omhoog naar het sterrengeflonker, 

Want weldra komt de Morgenster in ’t zicht. 

En vandaag nog misschien  

Zullen wij Hem reeds zien, 

Als ’t verderfelijk vlees zal verdwijnen, 

Wij in heerlijkheid voor Hem verschijnen, 

Wat een uitzicht!, dat ik niet verdien. 
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