
www.debijbelvoorjou.nl / © Stg. Uit het Woord der Waarheid 

 

De volken in Zacharia 14 en Openbaring 19 
 
Vraag: Zijn de volken die verdeeld worden in Zach. 14 en Openb. 19 dezelfde? 
 
Antwoord: De profeet schrijft: ´Ik zal alle volken tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen´. De 
apostel Johannes zegt: ´En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen 
verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen Zijn legermacht´.  
 
Zacharia spreekt van de vijanden van Jeruzalem, Johannes schrijft van de vijanden van het 
Lam. Juda zal in Jeruzalem vechten, het Lam zal alleen met Zijn vijanden afrekenen. Het 
overblijfsel van de tegen Jeruzalem verzamelde volken zal daar jaarlijks aanbidden en het 
loofhuttenfeest vieren. De rest van de legers die zich verzameld hebben om oorlog te voeren 
tegen het Lam wordt verdelgd. 
 
De volken die we in Zacharia 14 verzameld zien, staan onder leiding van de grote 
noordoostelijke macht, de verschrikkelijke vijand van de joden; terwijl de verzamelde legers 
in Openbaring 19 het beest en de valse profeet als hun aanvoerders hebben. De Openbaring 
houdt zich hoofdzakelijk bezig met de laatste dagen van de afvallige Christenheid en alleen 
met het eind en het oordeel van het vierde, Romeinse wereldrijk. De groep volken ten 
noorden en ten oosten van Palestina, die Israël als natie haten, maakt geen deel uit van de 
visioenen in de Openbaring. 

 
Walter Scott. 

 


