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De dag des Heren, dag van Christus, Gods dag 

 
Vraag:  
Betekenen de uitdrukkingen ‘de dag des Heren’, ‘de dag van Christus’ en ‘de dag van God’ 
hetzelfde? 
 
 
Antwoord:  
De ‘dag van God’ (2 Petr. 3:12) ziet op God als de Bron van die ernstige toekomst die komt 
voor Christenen, mensen en de wereld.  
 
‘De dag des Heren’ (2 Petr. 3:10) ia een bekende uitdrukking in de Geschriften van de 
profeten en ook in de Boeken van het Nieuwe Testament. Het ziet op dat tijdperk van 
duizend jaar dat volgens 2 Petr. 3:8-10 als ‘één dag’ gerekend wordt, als het oordeel zal 
worden uitgeoefend over de bozen op aarde en de wereld in gerechtigheid zal worden 
geregeerd.  
 
‘De dag van Christus’ (Fil. 1:10) geeft aan dat Christus als Mens Zijn dag zal hebben. Het zal 
een dag van wonderbare zegening zijn als Hij in het vredige en heerlijke karakter van Salomo 
zal regeren, nadat de oordelen zijn voleindigd die deze zegenrijke heerschappij inleiden. Zijn 
heiligen zullen, opgestaan en verheerlijkt, delen in Zijn heerlijkheid en met Hem verenigd zijn 
in ‘mede-erfgenaam’ zijn over de schepping. Dat zal ‘de dag van Christus’ zijn. 
 

Walter Scott  


