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Cursus A-3        les 9                                                          

GETUIGEN VAN DE HEER JEZUS 
 

Een taak voor ons 
 

Je denkt misschien dat ‘getuigen’ uitsluitend een taak is voor predikers en evangelisten.  
Dus een taak  voor een speciale groep gelovigen die daarvoor een bijzondere bekwaamheid 
van de Heer hebben gekregen. Dat is echter niet het geval! De Heer wil elke Christen gebruiken 
om van Hem te getuigen. Daarbij speelt ook de leeftijd geen rol. We willen dat met een voor-
beeld uit de Bijbel illustreren.  
 

1. Sla Handelingen 8 maar eens op.  
    Wat lezen wij in vers 1 over de gemeente in Jeruzalem? .................................................................................................... 

    .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

    Wat gebeurt er met de gelovigen aldaar en waar gaan ze heen? .............................................................................. 

    .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

    Van welke groep wordt gezegd dat ze niet verstrooid werden? .................................................................................... 

    Waar verbleven ze dus (vers 14)? ................................................................................................................................................................ 

    Wat doen nu deze eenvoudige gelovigen, die de stad ontvluchten om hun leven te redden    
    (vers 4)? .................................................................................................................................................................................................................................... 

    Hoewel ze geen evangelisten zijn, ................................................................................................................................................................ 

 

2. Wij worden niet vervolgd. We leven in een land waar we vrij en open van de Heer Jezus mo- 
    gen vertellen. De vraag is alleen waar wij moeten beginnen.  
    Welnu, op die vraag geeft de Bijbel ons een duidelijk antwoord. We zoeken in Markus 5 de    
    ‘genezing van de bezetene’ op (vs. 1-20).  
 

3. ‘Bezeten’? Wie had deze man in zijn macht? .................................................................................................................................... 

    Waar had hij zijn verblijf? ........................................................................................................................................................................................ 

    De man was gewoonweg niet te temmen. Wat had men allemaal al uitgeprobeerd? 
    .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

    Hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Wat een verschrikkelijke toestand! 
 

4. Dat weet de Heer. Daarom gaat Hij speciaal voor deze man naar de andere kant van de zee  
    en gebiedt hem (vers 8): ’ ....................................................................................................................................................................................‘. 

    Wat is het resultaat (vers 15)? .......................................................................................................................................................................... 

 

5. Geen wonder, dat deze man graag bij de Heer Jezus wilde blijven (vs. 18). Laat de Heer dat  
    toe? ................................................................................................................................................................................................................................................. 



      In plaats daarvan krijgt hij de opdracht  ............................................................................................................................................. 

      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

  6. ‘Ga heen naar uw huis tot de uwen’. Het kan niet duidelijker. We moeten thuis beginnen!    
      Dat is zeker niet de makkelijkste weg, maar hij is Bijbels! Dat deed Andreas ook. We lezen    
      driemaal dat hij mensen tot de Heer leidde, maar hij vindt eerst (Johannes 1:42)    
      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

  7. Nu weer terug naar Markus 5. De man die bezeten was geweest, moest vertellen: 
           - hoeveel de Heer aan hem gedaan had; 
           - hoe Hij Zich over hem ontfermd had. 
      Hij begon thuis en ging later de stad in om van Jezus te getuigen. We lezen zelfs dat hij  
      predikte in Dekápolis (deka = tien; polis = stad; dus een gebied met tien steden)! 
 

  8. Wat was het resultaat? Hebben zij naar hem geluisterd? Toen de mensen uit dit gebied  
      door het wonder van de Heer Jezus hun zwijnen hadden verloren, baden ze Hem (vers 17): 
      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

     Maar let nu op! Toen hij die genezen was later door dit gebied trok en de mensen berichtte  
      wat de Heer aan hem gedaan had, veranderde de situatie. Als de Heer Jezus namelijk la- 
      ter in deze landstreek terugkomt en ze Hem herkennen (Markus 6:53-56), .............................................. 

      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

  9. We moeten dus thuis beginnen en vervolgens langzaam de kring groter maken. Aan  
      broers, zusters, neven, nichten, vrienden, vriendinnen, buurjongens en -meisjes enzovoort  
      vertellen wat de Heer voor ons heeft gedaan.  
 

10. Betekent ‘getuigen’ dat we hele toespraken moeten houden? Nee, zeker niet! Enkele woor- 
      den kunnen voldoende zijn. Wat heeft bijvoorbeeld het meisje in 2 Koningen 5:1-3 alleen   
      maar gezegd om haar heer te helpen? ’ ........................................................................................................................................... 

      .....................................................................................................................................................................................................................................................‘. 
 

11. Misschien denk je bij jezelf: ‘Ik ken de Bijbel nog zo weinig, wat kan ik daaruit vertellen?    
      Een ander kan dat beslist beter’. Let goed op! Een jongen had slechts vijf broden en twee 
     vissen voor 5000 mannen met hongerige magen. Kon de Heer dit weinige gebruiken?  
      ..............................................  Wat deed Hij daarmee (Johannes 6:5-15)? .................................................................................. 

      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

      Daarom: Ook al kun je maar weinig, ga ermee naar de Heer.  
                      Bid om kracht, om hulp, en wacht erop wat de Heer doet. 
 

12. Tot slot nog een moeilijke vraag (in verbinding met vraag 1). Ken je het gezegde: ’Het  
      bloed van de martelaren is het zaad van de kerk’? Wat betekent dat? ........................................................... 

      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is: 

Naam  : ................................................................................................................................................................................................................... 

Adres  : ................................................................................................................................................................................................................... 

Postcode/plaats: .....................................................          .................................................................................................................................................... 

E-mail  : ................................................................................................................................................................................................................... 


